Willy Alberti: Als Een Wilde Orchidee

Al heb ik ook nog zoveel meisjes gekend
Jij steeg naar mijn hoofd gelijk wijn

Je hebt mij niet lang met je liefde verwend
Toch zal er geen ander ooit zijn

refrein:

Je bent als een wilde orchidee

Die niets dan de zonzijde ziet

Je brak vele harten en ook dat van mij

Je liefde en trouw waren spoedig voorbij

Je bent als een wilde orchidee

Die slechts van bewondering leeft

Toch komen de tijden dat men je gaat mijden
Weet dan dat nog een om je geeft

Al was ik voor jou slechts een kort avontuur,
een schip dat passeert in de nacht.

Jij brandt in mijn hart als een oplaaiend vuur.
Bedenk, dat ik steeds op je wacht.
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